
Lieve inwoners van Hoenderloo,

Wat zijn mijn Pieten en ik druk met het
inpakken van alle cadeautjes voor iedereen. 
Dat is hartstikke leuk werk en het gaat 

allemaal helemaal goed komen. 

Normaal gesproken worden de kerstversieringen in 
jullie mooie dorp vooral pas opgehangen als ik weer naar

Spanje ben. Ik zie het dan wel op foto’s, maar zelf kan ik het 
vaak niet zien. Nu gelukkig wel! Heel veel van jullie hebben 
de kerstlampjes nu al aangedaan en Sinterklaas vindt dat prima 
en echt heel mooi. Ik geniet er van en er kunnen niet genoeg
kerstlichtjes komen. De Pieten die elke nacht onderweg zijn 
worden er ook heel vrolijk van. 

Bedankt iedereen!


