
Lieve kinderen in Hoenderloo,

vandaag kom ik naar Nederland met Pakjesboot 12 

als we genoeg kolen hebben. Maar dat is vast goed 

gekomen. Jeetje, wat ben ik blij weer in Nederland en 

dus in Hoenderloo te zijn. Helaas kunnen we niet zoals elk jaar 

een gezellige intocht doen en zo’n geweldig feest in jullie Dorpshuus. Ik kan jullie 

niet zelf zien en dat vind ik echt erg jammer. Maar ik hoor het wel als jullie 

Sinterklaasliedjes zingen hoor! Jullie hebben goed geoefend zeg!

De Pieten hebben geprobeerd om een live verbinding met jullie te maken zodat ik 

jullie toch zou kunnen zien en spreken, maar door die vervelende corona is dat 

niet mogelijk. Daar ben ik best een beetje verdrietig over. Maar gelukkig hebben 

veel Hoenderlose kinderen de kleurplaat heel mooi ingekleurd. Daar wordt ik dan 

weer vrolijk van! Ze hangen allemaal in mijn werkkamer. De uitslag van de 

wedstrijd komt in jullie dorpskrant, de Nieuwe Plaggensteker, te staan en er 

wordt voor gezorgd dat iedere prijswinnaar zijn of haar prijs thuis krijgt. 

Lieve kinderen, jullie mogen allemaal vanavond jullie schoen zetten en dan doen 

mijn Pieten er zeker iets in. Tot later!

Groeten,

Sint


